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YogaToday 10 jaar
Soepel meebewegen is de kunst

do 2 mrt., 14:49 - leestijd 5 minuten
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Yoga Today is jarig Foto: Yoga Today

Vandaag bestaat yogacentrum YogaToday tien jaar. Een
decennium met vier verhuizingen, zes verbouwingen en
twee coronajaren op de koop toe maakte deze periode
volgens oprichtster Isolde Zandee ‘niet echt relaxed’, en
dat is een understatement. Toch zet ze dik tevreden door
op de ingeslagen koers. Soepel meebewegen, daar gaat het
volgens de yogi immers om.

S crollend door een digitaal fotoalbum neemt Isolde Zandee ons genietend mee terug door de afgelopen tien
jaren. Ooit kwam ze min of meer toevallig in Weesp terecht via een werkgever. Kleumend stond ze destijds
op het station te kijken naar het lichtgevende groene kruis dat ook toen al hoog boven de stad uit torende. De
negatieve periode waar ze zich in bevond kleurde haar blik: ze vond het ‘een wanstaltig ding’. Twintig jaar later
bruist en bloeit haar yogaschool pal onder datzelfde groene baken, voor haar nu een geliefd en vertrouwd teken.

Want Isolde is inmiddels diep geworteld in Weesp.

Het stond destijds in het WeesperNieuws: er kwam een mooie ruimte vrij aan de Achtergracht. Een ideale ruimte
voor een yogaschool, had ze gedacht. Zandee had na een burnout haar leven omgegooid en na een flink proces
haar pad hervonden in de yoga. In 2013 opende de yogadocente inderdaad haar eerste vestiging aan de
Achtergracht.

Kleurige vlaggen

Kijk, wijst ze, voor de deur stond een hele rij Tibetaanse vlaggen, speciaal ingezegend in Tibet voor de yogaschool.
Ze hebben er trots en kleurig staan wapperen, een bekend straatbeeld in Weesp, tot ze helemaal tot op de draad

versleten waren.



De yogaschool was direct een succes: al heel snel groeide hij uit z'n jasje en na een jaar kwam er een tweede
vestiging bij op de Achteromstraat. Weer verbouwen, weer de schema’s omgooien. Weer een gezellige plek
bouwen. Daar houdt ze van, zegt Isolde, “ik ben een huismus, en je moet je wel fijn en vrij voelen in een

yogaruimte”.

Hot yoga en ijsbaden

De groei hield vanaf dat moment aan. Iedere verhuizing gaf ook weer ruimte voor aanpassingen en toevoegingen
aan het aanbod. Er werden docenten van buitenaf ingehuurd. “We gingen met alles mee wat nieuw was: aerial
yoga, ijsbaden, sup-yoga en hot yoga met 38 graden in een tent in de zaal”. Van dat laatste is ze teruggekomen.
Klimaat en kosten maken hot yoga op het moment niet erg aantrekkelijk. Maar wie weet, in de toekomst, Isolde
zit altijd vol plannen. Is dat drukke leven niet in tegenspraak met de yoga-leer? “Nee hoor”, lacht ze opgewekt, “ik

kan heel ‘yoga’ rennen, versnellen zonder haasten noem ik dat”.

Het brede aanbod van YogaToday is het sterke punt van de school, vertelt Isolde. “Bij mij kun je tussen allerlei
lesvormen ‘hoppen’, allemaal op één abonnement. Dat vind ik zo mooi om te zien, dat mensen zo kunnen
ontdekken wat hun behoefte is, want die kan steeds veranderen. Zo is de yogamat een laboratorium, een
gebruiksaanwijzing voor het leven. En zo zie je mensen door de school bewegen, dat is ook precies wat je wil doen

met yoga. Je leert het leven hanteren, en de wervelingen van de ‘mind’.

Paarse jurk en Hindu-goden

De geest, het spirituele is het zwaartepunt voor Isolde, heel duidelijk, maar dat verstopt ze achter de fysieke
uitoefening. “Het een is verwerkt in het ander. Het is niet meer zoals vroeger 6f een paarse jurk en een boel
Hindu-goden waarmee je de zaal door zweefde of meer ‘gymnastiek’. Yoga is juist de verbinding van die twee. Het
fysieke is de ingang. Maar de weg naar het spirituele, de verbinding met jezelf, is ook via dat lichaam. En

sommigen komen trouwens gewoon voor hun rug hoor.”

Terwijl de foto’s van ontwerptekeningen en verbouwingen langs ,glijden schiet Isolde in de lach en zegt: er is
eigenlijk maar één constante in al die jaren, en dat is onze traditionele strandyoga in Muiderberg. De vlaggen en

yogablokken werden jaarlijks in de eend geladen voor een buitensessie aan het water, de zonnige foto’s zijn

getuigen.




De Laurentiuskerk

Er was nog meer ruimte nodig. De plannen voor uitbreiding op de bovenverdieping van de Achtergracht waren al
vergevorderd toen Cees van Vliet contact opnam. Hij ging de Laurentiuskerk verbouwen en informeerde of ze
belangstelling hadden. Vanuit zijn kantoor waren ze direct maar langsgegaan op de locatie. Het was 18 maart

2016.

Daar stonden ze, op de vloer van de kale kerk. “Cees wees omhoog, dat moment staat op de foto. ‘Waar wil je
zitten?’ vroeg hij?” “Nou”, had haar partner Herman gezegd, “daar. Bij het rozet-venster, want dat is net een

mandala.” Op dat moment in de kerk hadden ze gelijk ‘ja’ gezegd: “Ja, we doen het. We zouden wel zien hoe.”




Vertraging

Hoe snel het besluit ook was gevallen, daarna ontstond een enorme vertraging. Er was veel weerstand, veel
inspraak, bijvoorbeeld vanuit het Cuypersgenootschap, en iedereen wilde iets zeggen over de plannen. Isolde:

“Architect Janton Stok heeft toen zo enorm bijgedragen, zulke mooie, creatieve plannen gemaakt”.

Gedurende die jaren twijfelde ze er soms aan of de plannen ooit werkelijkheid zouden worden. In deze periode
begon het groene kruis voor Isolde een andere betekenis aan de nemen. “Weet je eigenlijk waar het kruis symbool
voor staat?” vraagt ze, terwijl ze met haar handen de vorm uitbeeldt: “voor verbinding. En dat is waar yoga ook
over gaat: verbinding van lichaam en geest”. Dit verbindingsidee had ze in een toespraak voor de gemeenteraad
ook uitgelegd: met de groei en veranderingen die er aan zaten te komen, zoals de fusie en Weespersluis zou het

centrum, met deze kerk, een belangrijke rol gaan spelen in de onderlinge verbondenheid in Weesp.

Brand in de kerktoren

Tijdens de verbouwing zaten ze op de Nieuwstad. Vlaggen mee, matten mee, voor de zoveelste keer verbouwen,
ze waren lekker op gang. Toen kwam de grote brand. Op 9 november 2016 was Weesp landelijk nieuws; de
kerktoren stond in lichterlaaie en brandde volledig af. Het groene kruis donderde ergens op de straat. “Ja dat was
wel symbolisch”, zegt Zandee. “Tk was in de loop der jaren zo van dat kruis gaan houden, zo van Weesp gaan
houden. Voor mij is dit hele verhaal verbonden aan dat van de Feniks, die uit zijn eigen as herrees. Zo is deze
kerk ook weer tot bloei gekomen, net zoals ik zelf.”

Alles werd weer langdurig vertraagd, en ze moesten inmiddels de Nieuwstad uit. De volgende verhuizing was
naar de Sleutelsteeg. “Ja het is een hele reis geweest”, verzucht Isolde. Ze hadden hun handen vol.

Studiomanager Sigrid werd aangenomen. “Die is nu appeltaart aan het bakken, voor het jubileumfeest morgen”.

Bijna klaar om te starten

Het werd 2019, een stressjaar. Weer een verbouwing, nu wegens sneeuw- en waterschade op locatie
Achtergracht. Exact drie jaar na de brand, op 9 november 2019, is er een speciale openingsbijeenkomst in de
kerk. Ze zijn bijna klaar om te starten. Architect Janton Stork is ernstig ziek en kan er niet meer bij zijn. De jaren
vertraging hebben tijd gegeven voor sparen en crowdfunden en het is prachtig geworden.

Maar de dozen zijn nog niet uitgepakt of corona breekt uit, en op 15 maart gaat alles weer dicht. Een periode van
pionieren volgt: zoomsessies, livestreamen, filmen. YogaToday ging direct online en stelde gratis lessen ter
beschikking. Isolde was ervan overtuigd dat mensen in deze dagen yoga harder dan ooit nodig hadden. In de kerk
was het stil, maar het team werkte harder dan ooit.

Mindful wandelen

Zodra het kon was er weer buitenyoga in de wei en mindful wandelen, en ook Muiderberg mocht tenslotte weer.
Het keiharde werken eist zijn tol en leidt voor de oprichtster tot een gezondheidscrisis met een enge bacterie.

Isolde was even uitgeschakeld, maar ook uit deze ruimte ontstond weer groei. Het was drukker dan ooit en zelfs
tijdens corona was personeelsuitbreiding noodzakelijk. Uiteindelijk heeft de school zo'n beetje alle draaiboeken

uitgevonden en corona overleefd. Als een Feniks. Op 14 januari 2022 mochten ze weer open.

De volgende crisis heeft zich inmiddels al weer aangediend. De inflatie en de gascrisis dwingen opnieuw tot
creativiteit en flexibiliteit. Laat dat maar aan een yogi over. Met Aerial yoga op de nieuwe locatie ("zweven door de
kerk’), extra buitenyoga in de Theetuin plus een zelfontworpen online mindfulnesscursus zit Isolde boordevol

plannen. Maar eerst gaat ze de tijd nemen om het succes te vieren, met kortingen en gratis lessen. En appeltaart.

"Nee, het was verre van relaxed, het afgelopen decennium. Maar we zijn uiteindelijk toch heel chill gebleven
temidden van alle uitdagingen.” Wat zijn de dromen voor de toekomst? “Nou”, lacht Isolde, “De kerk bruist nu. Tk

wil gewoon zo door”.
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‘Eigenlijk ben ik een yoga-missionaris’
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